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Ondernemer Chris
Zadeh: 'Ik ben extreem
in alles'
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Chris Zadeh (47) werd vermogend door

zijn knokkersmentaliteit bij

fintechbedrijven BinckBank en Ohpen.

De ondernemer zit vol tatoeages, maar

rock-’n-roll is hij allang niet meer. Yoga,

meditatie en vechtsporten maakten

hem rustiger. ‘Met ijzeren discipline

blijf ik mentaal gezond.’

Chris Zadeh had, als gevolg van een lastige jeugd, te kampen

met woedeaanvallen.  Foto: Celso de Sanders voor het FD

Yucca, de zwarte mannelijke herdershond van

Chris Zadeh, heeft gepoept in de tuin bij de

buurvrouw. Ze spreekt hem erop aan. Hij: ‘Ik

ruim het straks na de wandeling op, ik ben een

poepzakje vergeten.’ Hij loopt door het bos met

Yucca en Myza, een witte vrouwelijke

herdershond.

Zijn donkerbruine ogen genieten zichtbaar van

zijn rashonden. Hij roept ‘Eat’ naar Myza en zij

springt onmiddellijk omhoog om een snoepje

te vangen. ‘Dans’, en Myza maakt een

rondedansje. ‘Down’, en ze gaat liggen. Zadeh:

‘Herdershonden zijn fantastisch als ze goed

opgevoed zijn. En dat zijn ze. Ik zou nog wel

een bruine willen. Ik ben altijd al gek van

beestjes geweest.’ Thuis zijn er nog drie katten.

Op de weg terug vraagt hij een voorbijganger

met hond om een poepzakje. In de tuin van de

buurvrouw is het daarna even zoeken naar de

drol van Myza. Het poepzakje steekt hij in zijn

zak.
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Chris Zadeh is getrouwd met Myrthe Strijbos en

woont nu in Blaricum.

In zijn tijdelijke blauwe villa in Blaricum zet

zijn vrouw, Myrthe Strijbos (36), na haar

pilatestraining groene thee. Het marmeren

kookeiland is de plek van het gesprek. Een van

de drie katten neemt poolshoogte. Drie jaar

geleden stopte Zadeh met zijn fintechbedrijf

Ohpen en verhuisde hij met Myrthe naar Ibiza.

Sinds juli zijn ze terug in Nederland. Hun huis

verkochten ze.

U was het rentenieren op uw 45ste

zat?

Zadeh: ‘We hebben twee jaar fulltime op Ibiza

gewoond, maar uiteindelijk waren we er niet

gelukkig genoeg. We misten het Hollandse

leven met familie, Carré, het lekkere eten.’

Strijbos: ‘En dat alles in je huis werkt. Op Ibiza

kan het gerust gebeuren dat je ineens drie

dagen zonder water zit. Als je vraagt of ze het

willen repareren, hoor je “Mañana, mañana”.’

Zadeh: ‘Natuurlijk leuk als er vrienden en

familie kwamen, maar je huis is meteen ook

een soort van hotel.’

Strijbos: ‘Vrienden en vis blijven drie dagen

fris. We hebben er dierbare momenten gehad.’

Zadeh: ‘In de wintermaanden kan Ibiza met

veel grijze dagen ook een beetje depri zijn.’

U houdt van duiken. Had u genoeg

van de haaien?

Zadeh: ‘Ik houd nog steeds van duiken en er

zijn genoeg plekken op de wereld waar dat kan.

Veel mensen denken dat wij er woonden omdat

het een partyeiland is, maar wij leefden er als

twee nerds op onszelf. We gingen nooit uit. Als

wij om zes uur ’s ochtends de honden uitlieten,

kwamen we partygangers tegen die naar huis

gingen.’

Corona met zijn lockdowns was de druppel om

terug te keren naar Nederland. Op een stuk

grond bij Bosch en Duin willen ze een moderne

bosbungalow bouwen. Laten bouwen, want de

ondernemer heeft twee linkerhanden. Zadeh:

‘Ik hoef me geen zorgen te maken dat het niet

mooi wordt, want Myrthe struint heel Pinterest

af, verzamelt mooie plaatjes en bedenkt een

ontwerp. Ze heeft alle interieurs van onze

huizen gedaan en dat kan ze veel beter dan ik.

We zijn allebei perfectionistisch.’

Zestien jaar zijn ze samen. Elf jaar schelen ze.

Strijbos werkte op haar negentiende als

receptionist bij BinckBank en viel voor Zadehs

enthousiasme. Hij, indertijd 31, viel voor haar

innerlijke schoonheid en flexibiliteit. ‘Myrthe

zeurde nooit als ik tijdens mijn hectische werk

later thuiskwam dan gedacht.’ Een

ingewikkelde jeugd van allebei leidt ook tot

hun diepe verbondenheid.

Zadeh werd geboren in Parijs. Zijn Nederlandse

moeder werd tijdens de Tweede Wereldoorlog

verwekt in een schuilkelder en ter adoptie

aangeboden. Zijn vader maakte deel uit van een

uit Iran gevluchte familie, die in Zuid-Frankrijk

terechtkwam. Het huwelijk strandde toen

Zadeh vier was en zijn broer zes. Ze gingen

terug naar Nederland. Zadeh: ‘Zonder

alimentatie, want mijn vader was in geen

velden of wegen te bekennen. Mijn moeder had

geen familie en moest zorgen voor twee kleine

koters. Ze werkte als secretaresse bij ABN

Amro.’

In hoeverre heeft dat u getekend?

‘Ik vond dat achteraf gezien zwaar. Ik was vier,

kwam in Nederland en werd in Buitenveldert

(wijk in Amsterdam, red.) op een schooltje

gezet waar ik de taal niet sprak. Kinderen

vonden mij raar.’

Strijbos: ‘Tot zijn vierde praatte Chris niet, hè.’

Zadeh: ‘Het enige wat ik deed was op een step

met onze kat erop rondjes om de tafel rijden. Ik

was een speciaal kind. In Nederland zag ik mijn

moeder struggelen met haar werk, geld en de

opvoeding. Ik miste sturing en mijn vader. Ik

hockeyde op hoog niveau. Hij beloofde te

komen kijken, maar hij kwam nooit. Ik voelde

me afgewezen. Op mijn twaalfde legde mijn

moeder me uit hoe de hypotheek werkte, voor

het geval ze er niet meer zou zijn.’

Genoeg drijfveren voor het

ontwikkelen van geldingsdrang.

‘Klopt. Ik ben op mijn achttiende naast mijn

school veel gaan werken. Terwijl andere

vriendjes gingen stappen, werkte ik ’s avonds

en in de weekenden bij de beursorderlijn van

de Postbank, op de afdeling particulieren. Ik

ontdekte processen die beter konden, doordat

ik altijd met vriendjes bezig was met

computers. Ik vroeg de baas of ik niet een

computerprogrammaatje kon maken zodat de

administratie sneller zou kunnen gaan, maar

de baas zei: “Hou je bek en ga terug naar je

plek.” Ik besloot: hier moet ik niet zijn. Ik wilde

iets doen waar ik positieve energie van kreeg. Ik

had intussen wel een opleiding gehad en

begreep een en ander van computers. En van

stress op de beurs, die iedereen had, had ik

geen last. Ik had thuis al stress genoeg.’

Zadeh verliet de Postbank, ging rechten

studeren en werkte daarnaast bij Alex.nl, een

concurrent van BinckBank, die een paar jaar

later door BinckBank voor bijna 400 miljoen

euro werd overgenomen. In die tijd, begin

2000, ontmoette hij Kalo Bagijn, een van de

oprichters van BinckBank.

Zadeh laat met zijn vrouw een bosbungalow bouwen in Bosch

en Duin.  Foto: Celso de Sanders voor het FD

Bagijn zag in u een jongeman die tot

het uiterste wilde gaan, nodig om

met BinckBank de aanval te openen

op de traditionele banken.

‘Zonder hem was ik nu niet geweest waar ik

ben. Kalo gaf mij de kansen en het

zelfvertrouwen en accepteerde de fouten die ik

maakte, wat nu eenmaal gebeurt als je 23 bent.

Ik stopte met mijn studie, haalde mijn

computervriendjes van de middelbare school

erbij en zo vormden we het eerste techteam bij

BinckBank, de eerste internetbeleggingsbank

die de grote banken uitdaagde met lage

prijzen.’

Zadeh onderscheidde zich met zijn talenten als

hoofd tech. ‘Hij was fanatiek, had een goede

dosis bluf, was loyaal, hard waar nodig en ging

verder waar anderen ophielden’, aldus ex-

collega Angelique Schouten. In 2008 vertrok

Kalo als ceo bij BinckBank. Zadeh: ‘Ik had

volgens Kalo de beste skills om hem op te

volgen, maar ik was ook de eerste die afviel,

omdat ik schade toebracht met mijn

woedeaanvallen. Niet handig voor een intussen

beursgenoteerd bedrijf.’

Laptops gooien door het kantoor,

dat werk?

‘Ja, zeker weten.’

Waarom die woede?

‘Ik kon enorm teleurgesteld raken als mensen

niet eerlijk waren of asociaal. Dat triggerde me

doordat ze hetzelfde gedrag als mijn vader

vertoonden. Voorbeeld. Een werknemer, net

een week in dienst, smeekte mij om een brief te

schrijven zodat zijn Filipijnse vrouw naar

Nederland kon komen. Ik dacht: ik doe het

gewoon, ook al kende ik hem net. Dat lukte.

Toen ik hem een keer vroeg of hij ’s avonds

door wilde werken omdat we IT-problemen

hadden met een klant, zei hij: “Nee, ik ga naar

huis, ik heb een contract van veertig uur.” Zulke

dingen stelden mij extreem teleur.’

U kampte met een onverwerkt

verleden.

‘Ik vermoed van wel. Ik stond lang laag op de

prioriteitenlijst van mijn vader. Nooit eens naar

een hockeywedstrijd komen, nooit interesse in

mij en mijn broer. Hij is een ongelooflijke

narcist. Het ging altijd over hem. Dat heb ik

hem kwalijk genomen. Ik heb er de nodige

neuroses aan overgehouden, waaronder mijn

woedeaanvallen van vroeger.’

Uw vader was alcoholist. Een

verleiding die bij u ook op de loer

lag?

‘Ik heb in mijn tienerjaren wel gedronken en

drugs gebruikt, maar dat doe ik al meer dan

vijfentwintig jaar niet meer. Eén keer, ik was

twintig, had ik door drugs een bad trip en werd

ik zo ziek dat ik ze nooit meer heb aangeraakt.

Mijn vader komt uit een groot gezin waarin

verslavingen speelden. Hij was alcoholist, mijn

opa was daarnaast gokverslaafd en had losse

handjes. Mijn vierentwintig neefjes en nichtjes

hebben allemaal de wil niet te worden zoals

hun ooms en tantes. Ook bij mij zit het

verslavingsgen erin, daarom heb ik ijzeren

discipline nodig om mentaal gezond te blijven.’

Hij laat het kantoor zien, een huisje in de tuin

van zijn villa, waar hij als eenpitter zijn bedrijf

Whangai heeft. Aan de muur hangen zijn

duikdiploma’s en een tennisracket met een foto

en een handtekening van Djokovic. Die staat

symbool voor doorzettingsvermogen, net zoals

veel van de vissen die hij op zijn lijf heeft

getatoeëerd. ‘Ik heb de halve onderwaterwereld

op mijn lijf staan met allerlei symboliek. De

krab voor doorzettingsvermogen, een walvis

voor zachtheid, een haai voor het beschermen

van mijn familie, een zeeschildpad om je van

het ene leven naar het andere te brengen en

een octopus, die staat voor

aanpassingsvermogen.’

Op zijn bureau een enorm ‘nerdscherm’,

waarop hij vergadert. Zadeh verliet in 2008

BinckBank, nam met zijn vrouw een sabbatical

van een jaar waarin hij de wereld over reisde en

begon in 2009 zijn bedrijf Ohpen.

Ohpen was het eerste corebanking-platform ter

wereld in de cloud, waarmee banken de

administratie van hun bankrekeningen konden

uitbesteden. Duizend keer sneller en

goedkoper dan wanneer banken het zelf deden.

Het was hét bankantwoord op grote

softwareleveranciers als IBM en Oracle.

Hoe geniaal ook bedacht, niemand geloofde

erin. Zadeh: ‘Ik heb meer dan zevenhonderd

keer nee gehoord. We hadden het perfecte

banksysteem, maar iedereen dacht dat de cloud

gevaarlijk was. Totdat Robeco het aandurfde en

daarna andere grote spelers onze software

gingen gebruiken.’

Tien jaren van keihard werken en ‘roofbouw

plegen op mijn lichaam’ eisten hun tol.

Vandaag administreert Ohpen met vierhonderd

medewerkers ruim honderd miljard euro aan

geld van particulieren voor achttien banken in

zes landen.

Een ingrijpende operatie van een tumor ter

grootte van tien bij vier centimeter in zijn rug,

deed hem beseffen dat hij zo niet wilde

doorgaan. Hij verliet Ohpen in 2019 en

verkocht zijn aandelen. Met Whangai adviseert

hij nu ondernemers, heeft hij een aantal

commissariaten en is hij investeerder.

In het kozijn staat een samoeraizwaard uit de

14de eeuw. ‘Mijn pronkstuk’, zegt Zadeh, ‘mijn

fundament en symbool voor de discipline die

ik heb ontwikkeld.’ Vanaf zijn tweeëntwintigste

doet Zadeh, behalve drie keer per week aan

fitness, ook drie keer per week aan yoga en

vechtkunst.

‘Uiteindelijk waren we niet

gelukkig genoeg op Ibiza. We

misten het leven hier met

familie, Carré en lekker eten’

Zijn uw woedeaanvallen door

vechtkunst en yoga nu onder

controle?

Hij lacht. ‘Ja, zeker weten, en daar ben ik trots

op, maar ik heb er wel een batterij psychiaters,

psychologen en zelfhulpboeken voor nodig

gehad.’

Zijn vrouw zegt: ‘Toen ik hem leerde kennen,

dacht ik dat hij dik was. Ik viel daar in eerste

instantie niet op. Het bleken echter spieren

gekweekt met zijn vechtsport.’

Zadeh: ‘Ik ga zonder moeite de ring in met

iemand met een zwarte band.’

Strijbos: ‘Yoga en meditatie hebben je ook

geholpen zachter te worden.’

Zadeh: ‘Het is een way of life. Health is the new

wealth. Maar eerlijk, ik heb wel wat neuroses

gehouden. Volgens mijn psychiater heb ik

bepaalde filters in mijn hoofd die niet goed

werken. Als ik boven de wasmachine hoor

piepen, moet die uit, anders word ik gek. De

afzuigkap kan ook niet te lang aanstaan. Naar

welk restaurant ik ook ga, ik scan eerst alle

tafels en de uitgangen. In een bioscoop zit ik

nooit in het midden en altijd bij een uitgang. Ik

heb aan de ene kant hyperfocus, een

eigenschap die je nodig hebt om door te zetten,

en aan de andere kant kortsluitingen.’

Wat is uw grote kracht?

Zadeh: ‘Zakelijk gezien vind ik dat ik op een lijn

zit waarbij ik technologie echt begrijp, maar

ook de commerciële en creatieve kant van een

bedrijf. De combinatie van die drie

eigenschappen zie je niet veel, denk ik. En als

ik iets niet kan, zorg ik ervoor dat ik het wel

kan. Dat geldt voor mijn werk, maar ook voor

het trainen van mijn honden en leren golfen. Ik

ben extreem in alles, ik kan het gewoon niet

normaal doen.’

Jullie hebben geen kinderen. Is dat

een bewuste keuze?

Strijbos: ‘Als wij kinderen hadden gehad, had

Chris nooit zo succesvol kunnen zijn. Iemand

zoals hij moet daar mentaal de ruimte en rust

voor hebben. Die heeft hij niet. Bovendien heb

ik zelf geen rammelende eierstokken.’

Zadeh: ‘Geluiden van kinderen komen bij mij

ook hard door. Krijg ik meteen hoofdpijn en

haak ik af. En het telt ook mee dat ik thuis

veiligheid heb gemist. Dat neem je mee in de

overdenkingen. De honden en katten zijn onze

kinderen. Zij zijn heel puur en vinden je altijd

leuk.’

Is de boosheid op uw vader

inmiddels verdampt?

‘Ik weet niet of het boosheid is. Ik denk eerder

teleurstelling. Hij is nu 78 en werkt nog

fulltime met een fotobedrijf. Zijn derde vrouw

is de baas en heeft al hun bezittingen op haar

naam gezet. Hij zei tegen mij: “Als ik doodga,

krijg jij niets.” Hij dacht eerst dat ik bij Ohpen

schoonmaker was. Toen ik Ohpen verkocht zei

hij wel: “Fijn, kun je eindelijk je vader wat geld

geven.” Dat heb ik niet gedaan. Met mijn broer

heb ik met hem wel een mooie safari gemaakt.

We proberen toch af en toe iets met hem te

doen. Hij drinkt niet meer en vindt nu iedereen

die drinkt zwak.’

Zocht u onbewust tijdens uw

carrière naar erkenning van uw

vader?

‘Nee, dat geloof ik niet. Eerder naar die van

mijn moeder. Ik wil dat zij niet voor niets al die

strubbelingen in haar leven heeft gehad. Mijn

vader is niet snel trots, mijn moeder is al trots

als ik een ui snijd.’
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