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Toen Ulysses thuiswaards keerde na de 

oorlog tegen Troje, wist hij niet dat die 

reis 10 jaar ging duren. 

Herinnert u zich nog dat ik zei dat ik niet 

terug kwam ?

Voor een doorsnee mens is de wereld 

vreemd omdat hij er mee in onmin leeft. 

Voor een krijger is de wereld vreemd om-

dat ze overweldigend, ontzagwekkend, 

geheimzinnig en onpeilbaar is.

Intussen heb ik er in 4 jaren tijd 45.000 

zeemijlen ( 75.000 km) opzitten en ben ik 

op de plekken geweest waar ik nog niet 

geweest was.

Ik ben onderweg naar huis. We gaan nu 

niet filosoferen over wat huis of thuis is. 
Het belangrijkste is dat ik de beslissing 

naam terug te zeilen.

Daar waren een aantal redenen voor. Ten 

eerste heeft het teleurgestelde gezicht 

van mijn zoon me achtervolgt. Ten twee-

de kreeg ik ook te maken met de finan-

ciele crisis. Soms … nee niet soms. Je 

moet altijd zelf optreden. Dus overzien 

en beslissen.

En vraag me niet wat ik straks ga doen. 

Straks dat is nu en nu wil zeggen dat ik 

nog een Atlantische oversteek voor de 

boeg heb. Maar dan ? Ach, de wereld 

draait ook zonder mijn keuzes. Keuzes 

maken is alleen heel belangrijk in je ei-

gen leven. Deze keuzes maak ik straks 

en ik laat een hoop afhangen van de si-

tuatie. Bergbeklimmers denken aan de 

volgende berg. Na elke top volgt een 

nieuwe top. En eens is er de laatste top. 

Lange afstand zeilers zien alleen de ho-

rizon. Maar ook deze horizon heeft ein-

ders.

Een krijger neemt de verantwoordelijk-

heid voor het feit dat hij zich op dit won-

derlijke moment in deze wonderbaarlijke 

wereld bevindt.


