Conflicten binnen het familiebedrijf

o) L

=> TEKST: MARK HEMMER / BEELD: CORBIS STOCKMARKET
familiebedriji@ebi.nl

Familietherapeut Else-Marie van den
Eerenbeemt uit Amsterdam komt regelmatig in
aanraking met conflicten binnen familiebedrij-
ven, Ze ziet van nabij hoe mooie gezonde bedrij-
ven soms kapot gaan door onderlinge strijd.
“Het familiebedrijf is vaak een droom.
Generaties lang wordt die droom gekoesterd en
waargemaakt en het is voor ouders vaak van-
zelfsprekend dat die droom onveranderd blijft.
Dat is vaak een bron van conflicten”, meent Van
den Eerenbeemt.

Bovendien gaat er veel fout omdat afspraken
niet op papier zijn gezet. Van den Eerenbeemt:
“Ondernemers zeggen nog weleens: ‘Ik houd er
niet van dingen op papier te zetten, omdat ik
mijn kinderen vertrouw.’ Maar het heeft niets te
maken met vertrouwen. Situaties veranderen
nou eenmaal. Een bedrijf kan enorm hard groei-
en, er kunnen schoonkinderen in de zaak
komen. En dan is het heel erg belangrijk dat je
goede schriftelijke afspraken met elkaar maakt.
Dat voorkomt veel ellende.” Aan de hand van
voorbeelden uit haar praktijk als docent en
therapeut zet Van den Eerenbeemt een aantal
knelpunten op een rijtje.
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=>» grote druk opleveren bij kinderen, waardoor ze
soms faalangst krijgen. Het is daarom belangrijk
regelmatig met je kinderen te praten over hun
toekomstverwachtingen binnen of buiten het
bedrijf.”

GEBREK AAN ERKENNING

“Gebrek aan erkenning is een veel voor-

komend probleem. Kinderen willen - als
zij het bedrijf hebben overgenomen - de erken-
ning krijgen van hun ouders. Ze horen graag dat
hun ouders trots op hen zijn en vinden dat ze
op de goede weg zijn. Ik heb in mijn praktijk
weleens iemand gehad die daar mee worstelde.
‘Als mijn vader langs komt, klaagt hij alleen
maar over het feit dat de receptioniste haar
werk niet goed doet en dat hij het werk vroeger =

Else-Marie
van den
Eerenbeemt

Else-Marie van den Eerenheemt
is docent aan de Hogeschool van
Amsterdam en een nationaal
bekende familietherapeut, Ze is
bekend van interviews in onder
meer Libelle, De Humanist,

Opzij en Vrij Nederland en werkte
mee aan diverse televisiepro-
gramma’s van onder meer RTL4,
IKON en NCRV.

Daarnaast heeft zij een praktijk
waar zij families helpt met uit-
eenlopende problemen, variérend
van onderlinge strubbelingen tot
onderwerpen als breuken in de
familie en familiefaalangst.

Van den Eerenbeemt werkt samen
met Harriétte Schatz. Schatz is
als organisatieadviseur gespecia-
liseerd in familiebedrijven.
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= met veel minder mensen deed. Zei hij nou maar
's een keer dat ik goed bezig ben’, zei die man.”

SCHOONZONEN OF SCHOONDOCHTERS

“Wanneer kinderen in de zaak van hun

ouders komen, ontstaat er vaak
natuurlijkerwijs een rolverdeling waarbij ieder-
een zich goed voelt. Broers en zussen kennen
elkaar natuurlijk goed, waardoor zij goed op de
hoogte zijn van elkaars kwaliteiten. Het valt mij
op dat het vaak misgaat wanneer ook partners
in de zaak komen. De impliciete afspraken wor-
den dan vaak verstoord, omdat de partners bij-
voorbeeld menen dat hun echtgenoot veel har-
der moet werken dan de andere broer of zus.
Ik adviseer ieder familiebedrijf: ‘Zodra iemand
trouwt of zodra een partner van de kinderen in
de zaak komt, zorg er dan voor dat je de impli-
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ciete afspraken expliciet maakt.’ Het is ook
belangrijk dat partners gewoon op de loonlijst
komen voor hun werk. Dan weet iedereen
waaraan hij of zij toe is. Haal er een buiten-
staander bij om dit goed te regelen, bijvoor-
beeld een jurist of een accountant.”

SAMENGESTELDE GEZINNEN

Veel problemen ontstaan volgens Van

den Eerenbeemt ook wanneer de eige-
naar van een familiebedrijf meerdere kinderen
heeft bij verschillende echtgenotes. “Wij noe-
men dat samengestelde gezinnen. Het is van
groot belang dat zo'n eigenaar de opvolging
goed regelt en vastlegt, anders kunnen er
geweldige spanningen ontstaan tussen de kin-
deren. Die spanningen kunnen nog doorwer-
ken in de volgende generatie.”

OUDSTE ZOON OF DOCHTER

“De plaats in de kinderrij speelt ook

nog altijd een belangrijke rol bij opvol-
ging. Er wordt nog steeds van uitgegaan dat de
oudste zoon of dochter het bedrijf zal voortzet-
ten. Dat zit bij veel familiebedrijven nog steeds
diep. En dat is vreemd. Het is geen koningshuis;
er is geen erfopvolging. Misschien zijn andere
kinderen uit het gezin wel veel geschikter.
Families moeten realistisch kijken naar moge-
lijke opvolging. Het kan zijn dat er geen ge-
schikte opvolger is onder kinderen en dat het
bedrijf - met overigens veel hartzeer - verkocht
moet worden,”

NEVEN EN NICHTEN
“De opvolging door de derde generatie
kan problematisch verlopen. Nogal eens

ontstaan er dan conflicten tussen broers en zus-
sen, omdat zij vinden dat hun eigen kinderen
het meest geschikt zijn en de leiding moeten
krijgen. Ook hier geldt weer dat juist d4n heel
goed gekeken moet worden naar de capacitei-
ten. Een realistische kijk helpt hier het best.
Vaak zie je ook dat bedrijven van de derde gene-
ratie toch maar aan externen worden verkocht,
omdat de familie er onderling niet meer uit-
komt.”

KINDEREN DIE NIET IN HET BEDRIJF GAAN

“Ook een opvolgingskwestie. Hoewel

sommige kinderen niet in het bedrijf
willen, is het toch goed met hen afspraken te
maken. Kunnen zij bijvoorbeeld aanspraak
maken op een deel van de winst als het goed
gaat met het bedrijf? €«
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