Marokkaan
wil eerlijke
journalistiek,
geen geslijm

De benadering van
Marokkaanse jongeren
door journalisten is vaak
karikaturaal en kan echt
anders. Al lost dat het
etnische conflict niet op,
zegt Peter Tetteroo.

evrijdend, zoals Ahmed
Marcouch,  stadsdeel-
voorzitter van de Amster-
damse wijk Overtoomse
Veld, benoemtwatallang
bekend is: dat de positie van Ma-
rokkaanse jongeren in Nederland
een groot probleem is. Het is een
veelbereden stokpaardje, maar
meestal door politici met een elec-
torale missie. Marcouch lijkt, voor-
alsnog, oprecht. Als (witte) tv-jour-
nalist die in het land der blinden
door collega’s naar voren wordt
geduwd als specialist, onderschrijf
ik de bevindingen van Fleur Jur-
gens (Forum, 23 maart) en van
Marcouch (Forum, 5 april).
Sterker: ik denk dat ze zich nog
hebben ingehouden. Ik ben ervan
overtuigd dat de toekomst ons ge-
nadeloos zal confronteren met
onze naiviteit. Je kunt niet straffe-
loos tienduizenden jongeren koest
zien te houden terwijl ze een uitke-
ring als enig vooruitzicht hebben.
De manier waarop wij deze
groep benaderen, is karikaturaal.
Als wij een Marokkaan op televisie
laten zien is het of een arrivé (en al-
lang geen representant meer van
de groep die ons zou moeten inte-
resseren) of hij is op afstand ge-
filmd, terwijl hij met stenen gooit.
Om het nog verwarrender te ma-
kenvoegikeen element aan de dis-
cussie toe dat ogenschijnlijk haaks
staat op het voorafgaande. Het is
namelijk mijn ervaring dat je al-
leen met Marokkanen kunt com-
municeren als je hen serieus
neemt, honderd procent eerlijk

bent en hen met respect behan-
delt, kortom: doet wat volkomen
vanzelfsprelend zou moeten zijn.

Als journalisten zijn wij gewend
de werkelijkheid een handje te hel-
pen om ons doel te bereiken. Glad
als een aal kunnen we zijn, om ie-
mand te overreden voor een inter-
view. Het is een arena waarin we
ons thuis voelen. En we zijn ge-
wend onze zin te krijgen. Het inte-
ressante is: bij deze groep werkt
het niet. Als je niet oprecht bent in
je bedoelingen, trapt geen Marok-
kaan erin. Dat fascineert het me.
Kan ik het verklaren? Ten dele.

De afgelopen maanden had ik
weer intensief contact met Neder-
landse Marokkanen omdat ik in de
Utrechtse wijk Zuilen een groep
jongens zocht die ik veertien jaar
geleden had geportretteerd. Het is
moeilijk te definiéren, maar ik er-
vaar hetals een opluchting: het bij-
na ééndimensionale contact als je
Marokkanen benadert.

Opzet van de documentaire was
te kijken wat er was geworden van
de jongeren van toen. Maar de ver-
houding tussen media en Marok-
kanen is rampzalig. Weken zwierf
ik door de straten van Zuilen. Nie-
mand wilde iets met me te maken
hebben. Alleen bij de jongens van
toen manifesteerde zich een pri-
mair plichtsgevoel, omdat we ‘el-
kaar kenden'. Geen van hen wilde
graag gefilmd worden, toch werk-
ten ze mee. ‘Vanwege onze vriend-
schap,’ zei er een. Terwijl ik tot
mijn schaamte moest bekennen in
al die jaren weinig naar hen te heb-
ben omgekeken.

Maar ook: een jongen zei na het
interviewdathijde montage graag
wilde zien. Want het zou jammer
zijn als hetresultaatvan mijn knip-
werk iets anders weergaf dan hij
bedoelde. En als hij achteraf langs
moest komen, gingen wij dat niet
leuk vinden. Dat wist hij zeker.

Een wat grofstoffelijke benade-
ring, maar wel duidelijk.

Vrouwenfestival Women Inc. in de Beurs van Berlage in Amsterdam, 2005.

Ik beperk me bij deze beschou-
wing tot Marokkanen, maar het-
zelfde geldt voor Turken, Geor-
giérs of Pakistanen, in ieder geval:
andere culturen dan de onze. Cul-
turen die zich minder soepel en
geslepen door de Nederlandse
maatschappij bewegen. Culturen
die, heel naief misschien, snakken
naar een zuivere benadering. Ik
ben ervan overtuigd dat de gemid-
delde Marokkaan liever een nega-
tieve maar eerlijke boodschap
hoort dan een slijmverhaal.

Tijdens de research in Utrecht
sprak ik steeds over ‘wij’ en ‘jullie’,
een directe benadering waarbij
witte Nederlanders zich altijd on-
gemakkelijk voelen, maar die door
‘hen’ allang als onafwendbaar
wordt gezien. Verreweg de meeste
Marokkanen realiseren zich dat ze
gedoemd zijn de rest van hun le-
ven aan de andere kant van de lijn

te blijven. Nederlanders geloven
nog in betere tijden - wij kunnen
het ons permitteren.

Jaren geleden sprak ik met een
paar Marokkanen aan tafel die gif-
tig bitter waren over hun teleur-
stelling in de media. ‘Wij trekken
altijd aan het kortste eind. Altijd’,
zei er één. ‘Niet bij mij,’ reageerde
ik, ‘echt niet’. Het ging om Adil en
Nabil, twee piepjonge eigenaren
van een boksschool in Rotterdam.
Ik wilde hun pupillen filmen, zij
waren bang dat het negatief zou
aflopen. Ik probeerde hen te over-
tuigen van mijn nobele bedoelin-
gen: de school neerzetten als een
poging iets goeds te doen met de
lokale jeugd. Uiteindelijk stemden
ze toe. Wij filmden tijdens een trai-
ning, en onder de geruststellende
blikken van de trainers kregen we
een aantal jongens zover dat ze, op
ons verzoek, met hun handschoe-
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nen bijna tegen de lens sloegen. De
reportage kwam in Netwerk, ieder-
een tevreden. Totdat.

Een aantal maanden later kreeg
ik een woedende Adil aan de tele-
foon. Wat ik hem nou geflikt had.
Ik had geen idee wat hij bedoelde.
Wat bleek? Een collega had een re-
bortage gemaakt over de agressivi-
eit van Marokkanen en zocht nog
wvat leuke beelden. Juist, En het
1ad uiteraard geen zin uit te leg-
sen dat ik van niets wist. Adil en
Nabil hadden gelijk gekregen.

Als ik Nederlanders interview,
vordt me zelden of nooit ge-
raagd of ik de montage op een
venwichtige manier wil uitvoe-
en. Nederlanders verwachten al-
INg niet meer dat journalisten de
uance zoeken. Marokkanen ap-

elleren steevast aan waarden die
< als journalist bijna vergeten
en: zuiverheid, nuance, respect.

En nog iets. Anders dan Neder-
landers gaan Marokkanen ervan
uit dat je belang niet puur profes-
sioneel is, maar ook persoonlijk.
Ze willen dat je je voor hen interes-
seert, ook op momenten dat je hen
niet nodig hebt. Heerlijk. Mis-
schien naief, zeker leerzaam. In die
zin poogtditartikel iets over ons te
zeggen, meer dan over hen.

Kort geleden ging ik op voorge-
sprek bij een instelling voor moei-
lijke jeugd. Ook hier waren het
vooral de allochtonen die recht-
toe, rechtaan de vrees uitspraken
dat wij vooral kwamen om te fil-
men hoe dingen uit de hand kon-
den lopen. Anders gezegd: aapjes
kijken. Een begeleider gaf aan dat
dat niet zo was, en dat meneer Tet-
teroo wel zou uitleggen waarom
niet. Twintig paar ogen op mij ge-
richt. Geen idee wat ik moest zeg-
gen. Uiteraard hadden ze gelijk.

Denk niet dat ik me geroepen
voel deze groepen in bescherming
te nemen. Vaak heb ik de mensen
verwenst als ze weer niet kwamen
opdagen bij een afspraak. Even-
min heb ik de illusie dat de hierbo-
ven beschreven rechtschapenheid
een etnisch mandaat betreft.

Waarschijnlijk moeten we vast-
stellen dat sociale klassen in Ne-
derland meer en meer worden be-
paald langs etnische lijnen. Het be-
treft groepen die streetwise zijn, te-
genwil en dank. Zie het daarom als
een pleidooi in mijn beroepsgroep
voor zuivere berichtgeving over
bevolkingsgroepen waarmee ‘wij’
nog veel mee te maken krijgen, of
we willen of niet.

Peter Tetteroo is journalist,

Vanavond zijn de jongens uit Zuilen
te zien in Profiel, Ned.2, 22.50 uur.

Probiemen in Net onaerwijs.

Het duizelt mij nog steeds en
dus vind ik het moedig dat de
staatssecretaris al uitspraken
deed over de aanpak. Alleen zijn
die nog wel wat vaag, lijkt me.
Het halen van de urennorm, het
opkrikken van het niveau van
de pabostudenten en het opvij-
zelen van de positie van de Je- |
raar zal van competentiegericht
en proleemgestuurd onderwijs
nog geen succes maken.

Op tal van internationale
scholen werkt men al jaren van
kleuteronderwijs tot eindexa-
men competentiegericht en
probleemgestuurd. Veel Jeerlin-
gen met een internatioinale
schoolcarriére stromen door
naar hbo’s, universiteiten en
colleges over de hele wereld. Zo
0ok twee van onze kinderen.
Het werkt dus wel degelijk.

Terecht spreekt de staatssecre-
taris over structuur, examen-
kwaliteit en duidelijkheid om-
trent de beoogde doelen. Maar
hoe dat moet, wordt in het mid-
den gelaten. Maar juist in het
ontbreken van de structuur en
het duidelijk maken van de ver-
wachtingen, zit het probleem.

Probleemgestuurd en compe-
tentiegericht onderwijs heeft
niets te maken met ‘leerlingen
het zelf maar laten uitzoeken’,
Hetvereist dat een leerkracht
zeer gestructureerd aan de
gang gaat, de leerdoelen en exa-
meneisen boven zijn bed en op
de muur in het lokaal plakt en
continu nagaat wat de leerlin-
gen wel en niet weten en kun-
nen. Daarna bepaalt hij of zij
welke lessituaties moeten wor-
den gecreéerd en welke leerma-
terialen nodig zijn opdat Ieer-
lingen niet alleen de vaardighe-
den kunnen verwerven, maar
ook een schat aan feitenkennis
lunnen opdoen.

Dat is niet niks en daarvoor is
veel training en oefening nodig.
Op de internationale scholen
waar ik werkte, stuurt de lei-
ding elke nieuwe leerkracht
naar een driedaagse basiscur-
sus. Daarnaast wordt veel ge-
daan aan professionele training
binnen en buiten de school.

Pas als leerkrachten weten
wat ervan ze wordt verwacht,
als ze hebben geleerd hoe dit
Nieuwe Leren te structureren en
getraind worden door mensen
die weten hoe je te werk moet
gaan, kan het Nieuwe Leren be-
ginnen. De leerkrachten moe- |
ten beseffen dat het hard wer-
ken is geblazen en ze moeten be-
reid zijn veel te lezen en te le-
ren. Misschien leidt uitstel tot
een betere start.

Jenneke Kester

De auteur is docent.




