“Spit je tuintje om, ga drie weken op vakantie,
kom terug en kifk wat er op staat! Alleen maar
refzooi waar je chagrijmig van wordt Geen
fomaten, geen hoemkool, geen prei. Hang
ean goot aan je dak en woeg of laal gaat hij
lekken. Hang een lekke goot aan je dak en je
weel één ding zeker: hij gaat niet dicht! En
20 werkt de natunr, Altes waar de mens biij
mee is, gaat naar de kloten. Maar alles waar
de mens last van heeft, wordt door de natuur
Zorgvildig in stand gehouden.”

Met zijn lezing ‘De ongelooflijke slechtheid van
de natuur' zet Theo van Duren ons denken over
natuur en milieu volladig op zijn kop. De natuur
wordt niet door de mens bedreigd, maar de mens
door de natuur, Ondersteund door lichtbeelden

toont Vian Duren glashelder aan dat de natuur niet
deugt en de dieren al helemaal niet. Zijn humor
is warm, intelligent en tegendraads. Alle groena
heilige huisjes gaan om zonder dat hij iemand
op de tenen gaat staan. Dankzij deze hilarische
lezing weet u eindelijk waarom zeehondjes zo lui
zijn, tuinpaden verzakken, windmolens overbodig
ziim (wind genoeg in Nederland) en dat berichten
over de stijgende zeespiegel simpelweg berusten
op een misverstand. “Ze hebben per ongeluk de
eerste keer gemeten bij eb en de tweede Keer
bij vioed".

U organiseert een bijeenkomst en wilt dat uw
gasten zich in elk geval drie kwartier geweldig
vermaken? Haal dan de directeur van het Wergld
Matuurbestrijdingsfonds erbij!

Theo van Duren
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